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Mededelingen: 
Op zondag 1 mei 2022 zal Henk Tirion de woordverkondiging verzorgen. 

Herbert van den Worm zal de zangdienst leiden.  

 

Voorbede gevraagd. 
Voor Ferry de broer van Monica voor een wonder van genezing van zijn oog. 

Hedy Klein (kennis van Roy en Monica) is gevallen en heeft veel pijn. 

 

De preek van zondag 24 april 2022 in een notendop door Arie Kok 
Thema : Hij is onze toevlucht en sterkte 

 

Lezen  Psalm 46:1-12 

David heeft dit lied geschreven voor een groot koor. Hij zelf was alleen in het veld, 

omringt door vele gevaren. Zijn boodschap aan ons in dit lied is dat we moeten zien op 

God en moeten komen in de rust. Hij is immers altijd bij ons. 

In deze passage wordt 3 x het woord ‘Sela’ gebruikt, dit woord betekent ‘rust 

houden’. 

Door op God te zien, en Zijn woord van toepassing te verklaren in onze benauwde 

situatie, mogen we uitzien naar Gods hulp. We kunnen dan ervaren dat Hij een 

waarmaker is van Zijn Woord. Hij krijgt dan ook de eer die Hem alleen toekomt. 

Vandaag de dag komen we van de ene in de andere crisis.  Voor ons als kinderen van 

God is er maar één remedie. God is onze toevlucht en kracht. Hij helpt ons er door 

heen. Hij heeft zelfs de dood overwonnen en heeft ons beloofd niet alleen te laten. 

Vroeger waren de steden omringd door muren. Als je in de stad was voelde je je 

relatief veilig. Zo mogen ook wij als Gods kinderen ons veilig voelen omdat Hij ons 

omringd en de hemelse legermachten voor ons strijden ( lees het gedeelte van de 

strijd van Israël bij Jericho). 

 

David kon zijn psalmen dichten omdat hij geïnspireerd was door de aanwezigheid van 

God in zijn leven. We mogen net als David deze geestelijke burcht en toevlucht leren 

kennen. 

De Here Jezus is mens geworden en heeft als mens voor ons geleden.  Hij kent ons 

door en door en kan een voortreffelijke helper zijn in onze nood. 

Tenslotte zegt Davis in vers 6 dat we onze problemen moeten loslaten als we God om 

hulp hebben gevraagd. Het gaat immers zoals God het heeft gepland. 

Lees ook Hebreeën 4:16. 


