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Bethel Tempel Rotterdam  

Contactbrief week 38/ 2020 

 

Voorbede. 

Voor het moment dat we weer bij elkaar samen kunnen komen in de maand 

september. Het luchtverversingssysteem zal medio september worden 

gerepareerd. Daarna zouden we weer bij elkaar kunnen komen in de Credo 

Kerk met maximaal 30 personen.  

 

De videoboodschap van zondag 13 september 2020 in een notendop. 

Door Arie Kok 

 

Wordt nuchter en waakzaam 

Lezen: 1 Petrus 5:8 

 

We moet onderhand wel weten wat de strategie van de boze is. 

De satan is wel verslagen maar nog niet vernietigd. Hij weet dat zijn tijd 

beperkt is en doorwandelt de aarde om te verslinden en chaos te scheppen. 

De duivel wil vooral uw geloof aantasten; lees Lukas 18:8. 

Dus blijf geloven in het Woord van God en spreekt de beloften van God uit als 

u wordt geconfronteerd met ziekte of tegenspoed. 

 

De duivel wil ons verleiden om onze tong negatief te gebruiken.  

Lees: Spreuken 18:21 en Jacobus hoofdstuk 3. 

Met de tong kunnen we God loven en prijzen, maar we kunnen door onze 

woorden God en anderen ook verdrietig maken. De bijbel zegt dat we een 

wachter moeten neerzetten voor onze tong. 

Lees: Efeze 4:20. We moeten anders spreken dan de wereld spreekt. 

De duivel verleidt u en mij om met onze tong vuurtjes aan te steken in uw 

omgeving. Waar we op moeten letten is dat onze woorden overeenkomen met 

wat geschreven staat in Gods Woord. Daarom moeten we ook kennis hebben 

van Gods Woord ( lees Hosea 4:6), 

Naast dat we een wachter voor onze tong moeten plaatsen moeten we er ook 

voor zorgen dat wij geen onreine en onheilige zaken in ons leven toelaten; lees 

1 Petrus 1:16. Het oude leven van ons is immers totaal begraven. 

Ook beelden van afgoden horen niet bij ons thuis;  
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lees Deuteronomium 7:25-26. Dus ook niet de Boedabeelden, die u in alle 

maten kunt kopen voor uw interieur. 

Laten we altijd kiezen voor de weg van de Heer. We moeten immer op onze 

Vader gaan lijken. We mogen hier voor geleid worden door de Heilige Geest. 

Probeer de stem van de Heilige Geest elke te horen. 

In Efeze 4:27 staat: Geef de duivel geen plaats/ruimte in je leven. 

 

 

 

 


