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Bethel Tempel Rotterdam  

Contactbrief week 31/ 2020 

 

Mededelingen. 

Geen 

 

Voorbede. 

Voor een spoedig herstel van het luchtverversingsysteem van de Credokerk, 

zodat we weer spoedig bij elkaar kunnen komen. 

 

De videoboodschap van zondag 26 juli 2020 in een notendop. 

Door Henk Tirion. 

 

Lucas 23:33 en Handelingen 7:60 

In beide situaties vragen zowel de Here Jezus als Stefanus aan God om onze 

zonden niet aan te rekenen. Dit is het de boodschap van het evangelie. 

God gedenkt onze zonden niet meer als we de Here Jezus ( het licht der 

wereld) toe laten in ons leven Johannes 3:16. Ook Jesaja 9:1 heeft het over 

dit licht. Het licht is het evangelie dat bekent gemaakt moet worden aan een 

ieder opdat zij niet meer in de duisternis ( onwetendheid van het licht) leven. 

Het licht laat ons zien wat God voor de mens in petto heeft. 

In 1 Timotheus 1:12-13 staat dat Paulus God dankbaar is dat hij het licht 

heeft doen zien. Ondanks dat hij een vervolger was van de Gemeente heeft 

God hem in Zijn Koninkrijk een belangrijke functie gegeven. Door de 

onwetendheid had hij de Gemeente vervolgd. 

Zelfs vrome mensen kunnen door hun onwetendheid in de duisternis leven. 

Cornelius (Handelingen 10) was een vroom mens, maar pas toen hij in contact 

kwam met de Here Jezus kon hij het licht zien in daarin leven. 

Het is dus van groot belang dat wij het evangelie brengen in onze omgeving 

opdat onwetende mensen mogen horen over de redding van de Here Jezus. 

Jesaja 52:7 Hierin wordt nogmaals genoemd dat het liefelijk is wanneer u en 

ik het evangelie verkondigen in onze omgeving; doe u mee? 

(Op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lAarE8DAMIs) 

https://www.youtube.com/watch?v=lAarE8DAMIs

