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Bethel Tempel Rotterdam  

Contactbrief week 21/ 2019 

 

Mededelingen: 

Er is op dinsdag 28 mei bidstond van 20:00 u – 21:00 u. Een kort woord zal 

worden gebracht door br. Willem Agerbeek. 

De zangdienst van zondag 02 juni 2019 zal verzorgd worden door br. Herbert 

van den Worm en het woord zal worden gebracht door br. Henk Tirion. 

 

Degene die zich geroepen voelen om de waterdoop te doen, kunnen hun naam 

opgeven bij br. Tirion of bij de oudsten. U krijgt de gelegenheid om uw keuze te 

maken van de doopdata, te weten: za 18 mei/ za 25 mei/ za 01 juni/ za 08 juni of 

za 15 juni. 

 

Op zondag 09 juni viert de Bethel tempel tezamen met de Credokerk het 

Pinksterfeest. De dienst vangt aan om 10:00 uur. 

 

Voorbede gevraagd: 

 Zr. Sharina Djaoen, zr. Dompig, zr. Jopie (zendelinge in Spanje) die 

darmkanker heeft en de moeder van zr. Suzanna (van Macau) voor spoedig 

herstel. 

 

Het Woord van 26 mei in een notendop 

Door  : br. Arie Kok 

Thema : Groei en geloof in Christus door de kracht van de Heilige 

Geest (deel 2) (Zie deel 1  contact brief week 11) 

 

Lezen: 2 Petrus 1: 1-11/ Romeinen 12: 10/ Mattheüs 3: 15/ 1 Petrus 1:5-

8 

 

Inleiding: 

In de vorige contactbrief van week 11 ging het woord over ons geloof en onze 

geloofsgroei die beginnen en eindigen bij Jezus Christus. Hij is degene die ons geroepen 

heeft: Hij heeft ons geselecteerd, Hij heeft ons gered van onze zonden en van het 

verderf in de wereld. Wanneer we groeien in het kennen en volgen van Christus, dan 

komt er stabiliteit in ons geloof en onze leven. Niet omdat het van ons afhangt, maar 

omdat we onze Heer en Redder ruimte geeft om Zijn werk in ons te doen, tot we in Zijn 

eeuwig rijk worden opgenomen. 
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Kern: 

Het woord leert ons dat wij deelachtig zijn in Zijn Goddelijke natuur.  

Groei in ons geloof is belangrijk voor onszelf. Een sterk geloof geeft zekerheid 

en richting in ons leven; het helpt om vol te houden in moeilijke situaties; het 

helpt om goede keuzes te maken, vooral als dat moeilijke keuzes zijn. 

Het is belangrijk voor anderen, omdat wij vanuit een sterk geloof anderen 

kunnen helpen. We kunnen iemand troosten, over z’n twijfel heen te helpen, 

helpen om goed te kiezen enz. Het is ook belangrijk voor God. Groeien in geloof 

zal ook betekenen: groeien in het eren van God, in onze gebeden, in onze 

lofgezangen, in ons praten over Hem. We kunnen zeggen: groeien in geloof is …. 

dat God groter wordt in onze leven. En dat wil Hij graag. 

 

Petrus schrijft in Petrus 1: 5-8 dat ons geloof moet groeien. Geloofsgroei heeft 

een heleboel schakels. Het één hangt met het ander samen. Stuk voor stuk zijn 

ze het overdenken waard: 
1. Geloof, vertrouwen op Gods belofte, de zekerheid van dat wat je niet ziet, 

2. Deugd, juiste houding, goed gedrag: De juiste houding, een goed gedrag komt 

voort uit de kennis van God.  

3. Kennis, niet alleen verstandelijk, maar kennis in liefde, 

4. Zelfbeheersing, geen willoze slaaf zijn van je begeerte, vrucht van Geest, 

5. Volharding, het volhouden om Christenen te zijn, ook als dat moeilijker wordt, 

6. Godsvrucht, bewust leven onder Gods ogen, in eerbied voor Hem, 

7. Broederliefde, functioneren in de Christelijke gemeenschap, 

8. Liefde, niet beperkt tot de broeders en zusters, maar royale naastenliefde. 

 

Slot: 

Paulus zegt in Mattheus 3: 15 dat wij behoren tot de gemeente van God. Wij 

mogen Hem ervaren in ons leven. Alle dingen zijn mogelijk als we een kostbaar 

geloof hebben. Geloof en vertrouwen zijn hierbij nodig, want het geloof is ons 

gegeven.  

Let op: Christus is in alles het antwoord!  

Amen 
  

Brief uit Spanje: 

 

Lieve mevrouw Judith. 
De laatste berichten waren dat Jopie wel een chemokuur ondergaat in het ziekenhuis. Ze is 
afwisselend in opname in het ziekenhuis en tussendoor ook weer thuis. Ze geeft wel via de 
app aan dat het goed met haar gaat, maar we zagen vandaag een foto en daar ziet ze er wel 
zwakker uit dan toe wij bij haar waren nu ongeveer een maand geleden. Maar als we naar 
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alleen het lichamelijke kijken dan ziet ze er slechter uit maar we gaan er van uit dat ze zich 
geestelijk goed voelt. Ze gaf aan het is goed als de Heer mij roept maar ik wil nog wel graag 
hier op aarde blijven God heeft ten alle tijden het laatste woord. 
Dat ze de mail niet beantwoorden is begrijpelijk lijkt mij zo. 
Wanneer ik weer meer nieuws heb zal ik u informeren. 
Met vriendelijke groeten  
Jaap en Jarie van der Waal 
 


